
P o n y s t a l  H e n g e l o

de hinnikbode
nummer 2, zomer 2005

Ik
ga dus nooit

meer naar die
kapper...!



Openingst i jden:
dinsdag 13.30 -  18.00 uur
woensdag 13.30 -  18.00 uur
donderdag 13.30 -  21.00 uur
vr i jdag 13.30 -  18.00 uur
zaterdag 09.00 -  17.00 uur

D r i e n e r s t r a a t  6
7 5 5 1  H G H e n g e l o
074 -  29 14 163

T w e k k e l e r w e g  1 3 0
H e n g e l o

t e l .  0 7 4  -  2 4  2 7  4 9 7

Gespec ia l iseerd in SKATEWEAR !

GANGBOY  FREAKS  NO-FEAR  ADIDAS
NIKE  FILA SOUTH-POLE  FUBU

Vestigingen:
Molenstraat 9, Hengelo, 074 - 2433000
Geerdinksweg 10a, Hengelo, 074 - 2437658
Grootestraat 26, Oldenzaal, 0541 - 512220
Grotestraat 107, Almelo, 0546 - 820244

10% korting
voor leden

van Ponystal
Hengelo !
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V a n   h e t
b e s t u u r . . .

Colofon
De Hinnikbode is een uitgave van
Ponystal Hengelo en verschijnt vier
keer per jaar.

JJaaaarrggaanngg  33

IInntteerriimm-bbeessttuuuurr  ppoonnyyssttaall
Bob  Veenstra, voorzitter, 
tel. 053/4307973
Marcia  ten dam, penningmeester
Frits  Nijhuis,  Kenny  Porter, secretariaat
Ineke  van  Beelen, veterinair
Diane  Lobbes, signaalruiters
Annette  Scholten,  Marja  van
Meegdenburg,  Kenny  Porter

KKaannttiinneebbeehheeeerr::
Marja van Meegdenburg, 074-2421882
Annette Scholten, 074-2567942

LLeeddeennaaddmmiinniissttrraattiiee::  
Kenny Porter, 074 - 2434524

AAaannmmeellddiinngg  ssppoonnssoorrss
Bea Wijnhoven-Lautenbach, 
074-2430153
Arnold Prinsen, 074-2776447

RReeddaaccttiiee  HHiinnnniikkbbooddee
Jenny de Groot, Bea Wijnhoven

Op  de  voorkant:
Nadja  (met  nieuw  kapsel)

Kopij voor de volgende Hinnikbode
graag uiterlijk 1  september  inleve-
ren: in de kopijbak of per email: 
hinnikbode@esthan.demon.nl

De redactie behoudt zich het recht
voor artikelen in te korten.

De  Hinnikbode  op  internet:
http://www.dierenwereld.org/
hinnikbode.html

Vereniging  Ponystal  Hengelo
Zuidelijke Havenweg 30
7554 RR Hengelo
secretariaat: Postbus 812
7550 AV Hengelo
telefoon manege: 074-2421402
SNS bankrekeningnummer:
93.24.62.626
Kamer van Koophandel nr:
40073047

Penning meester
Marcia ten dam

Frits Nijhuis Kenny Poter

Secretariaat Signaal Ruiters
Diana Lobbes

Veterinair
Ineke van Beelen

Annette Scholten Marja van Meegdenburg

Leden

Voorzitter
Bob veenstra

Het interim bestuur van
Ponystal Hengelo is in de
vorige Hinnikbode voorge-
steld. 
Deze keer de bijbehorende
gezichten, zodat iedereen
weet wie wie is:
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Hallo allemaal,
Ik ben Marcia en zoals de meeste van jullie wel zullen weten geef ik les op de manege. Dit doe ik op maan-
dag van 17.00 uur tot 18.00. Dit is een hele gezellige ponyles!!!! Op woensdag geef ik ook les van 17.00
uur tot 21.00. Dit is een pony les en een paardenles, natuurlijk ook heel gezellig!! En sinds kort help ik de
kinderen die op een manege pony zitten in de concourgroep op vrijdag van 18.15 tot 19.15 ook.
De paarden en pony’s moeten natuurlijk ook wat te eten krijgen en daar help ik ook een handje bij. Een
keer doordeweeks en af en toe op zondag. Maar daar moet je wel vroeg je bed voor uit komen!
Vanaf januari heb ik ook plaats genomen in het bestuur van de manege. Hierin vervul ik de rol van pen-
ningmeester. Ik zorg ervoor dat alle financiële verplichtingen van de manege goed verlopen. Ook dit doe ik
met veel plezier.
Ik loop nu 14 jaar bij de manege en ben net als velen van jullie begonnen in de aspirantenles. Ik kreeg toen
les van Nathalie en reed op Bianca. Maar ik denk dat de meeste deze niet meer kennen. Bianca is de moe-
der van Catootje. Dit was een hele lieve pony alleen wou ze nooit zo graag uit de wei komen. Ik heb in al
die jaren op heel veel pony’s en paarden van de manege gereden, maar de leukste was Carina. Vind het
nog steeds heel jammer dat die er niet meer is. Zelf rijd ik nu niet meer op de manege, maar rijd ik in
Denekamp bij de Dinkelhoeve. Dit is een pensionstal waar heel veel paarden staan. Op dit moment staan er
op stal 29 paarden waarvan 6 met een veulen. En waarvan er nog 2 een veulen moeten krijgen. En op de
wei staan nog ongeveer 40 paarden. Maar dit zijn allemaal één en tweejarige hengsten en merries.

KKIIKKII

Zelf rijd ik het meeste op Kiki. Samen met Veronique, die hier ook les geeft en van
wie ik de pen heb doorgekregen, rijd ik hier wedstrijden op. Deze merrie is
13 jaar en is een fokmerrie. Normaal gesproken krijgt ze ieder jaar een
veulen. Ook nu is ze weer drachtig voor volgend jaar. We zijn nog maar net begonnen
dus we zitten nog in de klasse B. Maar er zit vooruitgang in en de eerste winstpunten
zijn reeds behaald. Voor de rest heb ik eigenlijk weinig meer te zeggen dus denk ik
dat ik de pen maar ga doorgeven.

DDeezzee  kkeeeerr  ggeeeeff  iikk  ddee  ppeenn  ddoooorr  aaaann  ddee  nniieeuuwwee  11ee  iinnssttrruuccttiieelleeiiddsstteerr  eenn  ddiitt  iiss::
MMAARRIIOONN VVOOSS

Veel succes allemaal op het onderling concour, allemaal goed je best doen! Groetjes Marcia

G e e f   d e   p e n   d o o r . . .

Bart, van harte gefelici-
teerd met het behalen van
je trekkerrijbewijs!!!
We zijn trots op je, en we
hopen dat je nog menig
ritje zult maken!

Bart van
Meegdenburg

In het  
hoefijzertje



‘Symphonie der Hengste’
Vrijdag 12 augustus, Landgestüt Warendorf,
Duitsland

Open-air festival vanaf 20.00 uur ‘s avonds. Hengsten
‘dansen’ op klassieke muziek, de historische gebouwen
zijn feestelijk verlicht, en er is allerlei lekkers te eten.
Informatie en kaarten: CM Reimann, tel.  0180 -
5544888 of bij het Nordrhein-Westfälischen
Landgestüt.
Op zaterdag 13 augustus is er bij het Landgestüt een
familiedag.
Vanaf 10 uur kan iedereen een kijkje achter de scher-
men nemen. De medewerkers van de stoeterij zijn aan-
wezig om vragen te beantwoorden en er zijn verschillen-
de demonstraties op de parade- en de spring plaats.
Entree: 6 euro
Meer info op de site: www.landgestuet.nrw.de

Gasthuis en manege De Oliebol
Logeren en paardrijden in dit familiehotel in Polen. De

gastvrouw en gastheer spreken zowel Pools als
nederlands. Het is ook mogelijk te kamperen op
het terrein van het gasthuis.

Kijk voor uitgebreide info op www.hoteloliebol.com

Ferienranch Wernhof, Oostenrijk
In het hart van Karintië. De Ferienranch heeft (naast

koeien, ganzen, kippen, eenden, geiten, schapen,
katten, honden én een ezel) 9 paarden en er wer-
ken ervaren ruiters. Er zijn vakantiewoningen en

kamers te huur. Het mooiste is natuurlijk het ruiterpa-
dennet van in totaal 550 km. lang., dus ruimte genoeg
voor mooie tochten.
Alle informatie vind je op www.kanatschnig.at

d e  h i n n i k b o d e , z o m e r  2 0 0 5 ,  b l z .  5

Va k a nt i e t i p s
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O r a n j e c o n c o u r s  2 0 0 5
Op 30 april 2005 hield
Ponystal Hengelo voor
de 25ste keer het
Oranjeconcours! Het
was weer een spannen-
de en gezellige dag.
Er waren wat dreigende
luchten en het was niet
echt warm, maar geluk-
kig bleef het wel de
hele dag droog.

2525

De uitslagen:

Paarden springen:
Annemiek Olde Reuver op
Orlando van Tinkerhoeve de
Tukker.

Paarden dressuur:
Linda Besselink op Puck van
Ponystal Hengelo.

Pony’s springen en pony’s
dressuur:
Paulien Spaan op
Extravagant van de
Bögelscamp 

Gefeliciteerd !!!!
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B l i j
! ! !

25 jaarOranjeconcours !



Deze gedetailleerde model-
paardjes (er zijn nog veel
meer rassen!) zijn o.a. te
koop bij Top 1 Toys (Mickey
van Wezel) in Hengelo

Modelpaarden van Schleich,
voor de verzamelaar!

Hooi Paardenfans!!!

Ik ben Linde Olde Olthof en ik rij op maandag. Ik heb een ver-
zorgpony en die heet Snuf. Het is een heel lief wit shetlander-
tje/welshje. De eigenaar van Snuf (Johnny van de Sande) heeft
Nicky gekocht. Hij heeft het heel erg naar zijn zin en hij loopt
met 9 andere pony's in een wei.
Die pony's heten: Snuf, Lilla (IJslands voor klein meisje) Misty,
Pimbolie, Jopje, Lotje, Frekkel, Dundy en Shaky. Ze hebben
allemaal ongeveer de hoogte van Nicky. 
Nicky heeft het goed naar zijn zin en loopt hier ook lessen.
Laatst was hij kreupel omdat hij in de wei had gevochten, die
Rakker. Maar nu is het gelukkig over. Wij geven ook les en er
zijn al veel kinderen helemaal gek op hem. Ik heb laatst al een
bosritje met hem gemaakt en in het bos is hij veel braver, maar
misschien komt dat wel omdat hij tussen zijn eigen lengte loopt.
Hij is nog steeds schrikkerig, want toen ik met hem langs een
beekje reed fladderde er een eend op en ik reed aan de lange
teugel. nicky schoot meteen naar voren. Hij is ook al goede
vriendjes met Snuf, toen ik Snuf een halster omdeed in de wei,
liep hij mee tot aan het hek en toen ik door het hek ging ging
Nicky hinniken. Zijn verzorger, Susan heeft laatst zijn manen
geprobeert uit te kammen en toen ze de helft van 1 kant had
gedaan was ze een half uur bezig en je kent Nicky, hij schudde
met zijn hoofd en alles lag weer door elkaar... 

Groetjes van Linde en vele hoefjes en likjes van Nicky, Snuf en
de anderen.
Wil je contact met mij? Mail dan naar: lindepony@hotmail.com
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N i c k y   !

Clydesdale merrie

Haflinger veulen

Hannoveraner merrie (dressuur)

Shetlander



het bestuur van de ponystal
en kantinedienst, hij is dus
ook regelmatig op de manege
te vinden. Een van ons is er
vaak wel te vinden op de
manege op maandag, dinsdag,
vrijdag, zaterdag en zondag.
Drukke boel dus.

Zoals ik net al zei, hebben we
een eigen paard, O'libero. Het
is een heel mooi en vooral lief
paard. We gaan er ook wed-
strijden mee rijden. Misschien
komen we over 2 jaar wel de
andere concourgroep tegen.
Zou leuk zijn!
Maar ik weet eigenlijk niet
meer iets om te vertellen dus
ik ga stoppen! 
Nog veel leesplezier,

Groetjes, Jacqueline en de
rest van de familie Veenstra.

dit gaat super.
We hebben nu 3
wedstrijdjes
gereden en die

gaan steeds beter.
Zelf rijd ik (Jaqueline)

ook op Puck maar dan op de
dinsdag. Ik vind het heel leuk
om te doen, ik zit nu 5 jaar
hier op de manege en het is
nog altijd een gezellige boel! 

Per 1 juli stop ik ermee omdat
we nu een eigen paard gekocht
hebben en het anders allemaal
een beetje te veel werd.
Maar wees gerust ik ben er
nog altijd op de dinsdag want
dan rijd mijn man, Bob
Veenstra. Hij rijdt op Billy
sinds een paar lessen. En dat
gaat ook heel goed, elke week
trekken we een publiek. We
zouden haast entree kunnen
gaan vragen. 
Bob is ook de voorzitter van

Haai,

Ons is gevraagd om een stukje
in de Hinnikbode te schrijven.
Nou, wij zijn familie Veenstra.
Sinds kort rijden we op de
manege met z'n zessen. 
De jongste, Elske, die rijdt in
de aspiranten les op zaterdag.
Ze vind het helemaal te gek,
en Catootje nou daar heeft ze
het de hele week over, hoe te
gek hij wel niet is en hoe lief.
De 1-na jongste Dorien rijdt
in de concourgroep op Youp.
En dat gaat hartstikke goed.
De 2 oudsten (de tweeling)
Jolein en Marjan zitten ook in
de concourgroep, Marjan op
Sissy en Jolein op Puck. Ook
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tekening van 
Jackie van Velzen

V e e n s t r a
&  C o



op het land. Door de mechani-
satie in de landbouw is de
Shire bijna uitgestorven, maar
een groep enthousiastelingen
heeft het ras kunnen behou-
den.

In tegenstelling tot de roman-
tische verhalen, werd de
Shire nooit als ridderpaard
gebruikt. De zwaargebouwde
Shire was niet snel genoeg en
gaf niet voldoende aanzien
voor de adel. 
De plaatselijke boeren die hun
leenheer moesten verdedigen,
gebruikten wel de Shire als
‘Warhorse’.

Eind 19de eeuw werd de Shire
door bierbrouwerijen ingezet
om het bier bij de lokale pubs
te bezorgen. 
Ook Nederlands grootste
brouwer Heineken koos voor
deze mooie paarden. Op een
doordeweekse middag kun je
nog altijd zien, dat vier sterke
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De Shire is een van de oudste
trekpaardenrassen van
Engeland. Deze nazaat van de
Old English Black werd ver-
moedelijk in de Middeleeuwen
gekruist met geïmporteerde
Friese paarden en vervolgens
in de 16e en 17e eeuw met
Vlaamse paarden.

De Shire staat bekend als het
grootste paardenras ter
wereld. Een stokmaat van
soms ruim 1.95 m. en een
gewicht van 1100 kilo is voor
een forse hengst of ruin niet
bijzonder. De Shire is gefokt
voor dagelijkse zware arbeid

Paardenrassen:  de  Shire
ruinen de welbekende bierwa-
gen langs de Amsterdamse
grachten trekken

De Shire heeft een goedmoe-
dig karakter en een rustig
temperament, hij is een echte
‘gentle giant’, een vriendelijke
reus.

Bron: Nederlandse Shire
Horse Society
www.nshs.nl

Een shire op je t-shirt! 
T-shirts met het ontwerp hier-
boven en nog veel meer is te
koop bij www.horsedesigns.com

Tip: op 17 september
2005 vindt bij manege
Rantrime in Hierden
(gemeente Harderwijk) de
Nationale Shire Show
Nederland plaats.
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B o e k e n t i p s

Natuurlijk paardhouden, Jo Brid 
Natural Horsemanship is een stroming in
de paardenwereld die uitgaat van de wen-
sen en behoeften van het paard. Deze
paardvriendelijke uitgangspunten zijn de
basis voor dit complete praktische over-
zicht van wat er komt kijken bij het hou-
den van paarden. Een zeer leerzaam boek
over paarden op een natuurlijke wijze

houden en verzorgen. Leer denken als een paard. Bekijk
het eens door paardenogen.
(Aanbevolen door Paula Wijnhoven)
Prijs: 24,95

De fjord in beeld, Arjan Wijnstra
Uit meer dan 1000 dia's, waarvan
vele in Noorwegen zijn gemaakt,
heeft de Wijnstra - auteur en
paardenfotograaf -  een keuze
gemaakt. Het resultaat is een
sfeervol en informatief boek dat
de vele liefhebbers van dit stoere

paardje zeker zal aanspreken. Het boek is verdeeld in 10
hoofdstukken: veulen, sport, keuringen, aanspanningen etc.
en bevat 120 pagina's en meer dan 200 kleurenfoto's. De
tekst, waaruit een grote liefde voor het paard spreekt is
tweetalig: Engels en Nederlands.
Prijs: 24,50

Springen met gevoel, Wim Bonhof, Sandra Nieuwendijk
Hoe rijd je goed op een hindernis aan?

Wat doe je als je paard geen sloten
wenst te springen?
Hoe rijd je los op een wedstrijd?
Op alle niveaus kun je als springruiter
met problemen te maken krijgen.
De meeste boeken over springen geven
aan hoe het moet, maar als iets niet
lukt,blijf je zitten met de vragen.
Dit boek geeft beginnende ruiters,basis-

ruiters en topruiters antwoord op hun respectievelijke
ervaringsniveaus. Een boek om mee verder te komen.
Prijs: 17,95



d e  h i n n i k b o d e ,  z o m e r  2 0 0 5 ,  b l z .  1 2

Anne vindt dat Hurby een hobbelpaard is
er altijd vaders welkom zijn om te helpen bij allerlei klusjes
Ketaki op Bobby lijkt?
er al 3 moeders en 1 vader hun kinderen volgen door ook paardrijles
te nemen
er nog steeds erg weinig wistudatjes binnenkomen
de verlichting bij de buitenbak het weer doet
we daar heel erg blij mee zijn

W i s t   u   d a t . . .

a d v e r t e n t i e

?
Firma Wagenborg:
hartelijk bedankt
voor het ter
beschikking stellen
van de kraam!

a d v e r t e n t i e
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Te  koop:
4-jarige chic aangereden E-
pony, donkerbruin, ruin, 1.50 m
(eigen fok)
M - volbloed Arabier (Z-sprin-
gen)
V - Mermus
053 - 4610617

Rijlaarzen, maat 33, 5 euro
Anne Visser, 074-2911320

Gezocht:

Wie heeft er voor ons een klein
trekkertje, om het zand in de
binnen- en buitenbak glad te
maken?

Wie heeft nog emmers voor de
stal?

Heeft u iets te huur, te koop of bent
u ergens naar op zoek: neem con-
tact op met de ponystal of stuur
een mailtje naar
hinnikbode@esthan.demon.nl

T e   k o o p   
T e   h u u r   
G e v r a a g d

O p r o e p e n   e n   m e d e d e l i n g e n

Ga je deze zomervakantie nog iets leuks
doen met paarden, schrijf dan eens je bele-
venissen op!

K o o p   b i j   
o n z e   

a d v e r t e e r d e r s   !

We willen graag véél kopij voor de
Hinnikbode. Verhalen, foto’s, tekeningen,
gedichten, oproepen, enz.
Gooi het in de kopijbak of mail naar 
hinnikbode@esthan.demon.nl. 
Wel doen hoor, de Hinnikbode is van en voor
jullie!

Bij Velthof Veevoeders (Grotestraat 58/66)
in Borne krijg je op vertoon van een kor-
tingspas 10% korting op alles wat gekocht
wordt. Om deze pas aan te vragen doe je
een foto van jezelf met naam en adres in
een envelop, en stopt deze in de ideeënbus
(staat in de kantine) t.a.v. de sponsorcom-
missie. 

Wie weet er een leuke pony / paardennaam?

De ponystal is gesloten van 1 augustus tot en
met 21 augustus.
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de weg. Ze wil ook niet
anders. Ik heb wel eens een
andere route geprobeerd,
maar ze wil gewoon de wijk
niet uit. Dan weigert ze dom-
weg verder te gaan.' 
Voor de mensen langs de route
is het wandelende stel een
vertrouwde verschijning. Zo
vertrouwd dat ze wel eens
wordt opgebeld, hoe het met
Leentje gaat. Want dan had-
den ze haar een dagje gemist. 
'Ik ben me heel goed bewust
dat ze een paard is van de
dag. Ze kan zomaar overlijden,
opeens. We hebben met de
dierenarts afgesproken dat
we haar niet laten lijden, we
willen geen medische heisa.
Natuurlijk zal ik haar missen.
Maar of ik ooit een ander
paard neem weet ik niet.
Zover is het ook nog niet. We
genieten nu nog elke dag
intens van haar en de wande-
lingen door de wijk. 

Bron: TwentscheCourantTubantia

voorbij. Sinds twee jaar wordt
er op Leentje helemaal niet
meer gereden. Maar lopen
doet ze nog wel, want min-
stens een uur per dag loopt
het paard een vast rondje.
Diny: 'Ik hoef Leentje niet
eens meer vast te houden, ze
loopt zo met me mee en weet

Leentje: dertig jaar lief
en opgewekt

Het paard van Diny
Weijschedé-Buitenga uit
Almelo, kreeg voor haar der-
tigste verjaardag een extra
appeltje. Voor een paard is
dertig jaar een zeer hoge
leeftijd. Hoewel Diny al vanaf
haar dertiende in de paarden-
wereld zit en met hart en ziel
aan manege De Bosrand is ver-
groeid, kan ze zich zo niet een
ander paard voor de geest
halen dat zo oud is geworden.
Leentje heet eigenlijk Shilena
en werd na een jaar zoeken
gekocht in Rijssen. 'We waren
gelijk verliefd.' Na 25 jaar
kunnen de Weijschedés zich
amper voorstellen dat het
paard er op een dag niet meer
is.
Jarenlang was ze de oudste
deelneemster in de dressuur-
wedstrijden van de de
Almelose Ruiterdagen. Maar
Leentjes dressuurdagen zijn
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Uit de krant...

In de Amerikaanse plaats Kokomo werd dit
bijzondere tafereeltje gefotografeerd. Of
het dwergpaardje van Bonnie Flynn de gor-
del om heeft, is hier niet te zien...
Bron: Metro

Ze zijn al drie jaar onafscheidelijk: de merrie
Tamara en deze gans. De  34-jarige merrie van de
familie Vörgers  geniet van haar pensioen in een
wei aan de Torenlaan. De merrie en de gans lopen
altijd bij elkaar. Eén of twee keer per dag gaat de
gans naar de vijver, maar een half uur later is hij
altijd weer terug.



SpelletjesdagSpelletjesdag
en onderling en onderling 
concours !!concours !!

Zaterdag 25 juniZaterdag 25 juni
Spelletjesdag voor
alle aspiranten. 
Van 10.00 tot 14.00 uur
9.30 uur aanwezig zijn!! 
De uurslessen gaan wel door.

Zaterdag 2 juli en zondag 3 juliZaterdag 2 juli en zondag 3 juli
Onderling Concours, dressuurproeven op
verschillende niveaus. Proef 4 is voor de
instructie, ex-concourleden en voor leden
waarvan de instructie de deelname bepaalt.
Als je meedoet met proef 4 doe je niet mee
voor de prijzen of het clubkampioenschap.
De lessen gaan dat weekend niet door.
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2525
juni,juni,
2 en2 en
3 juli3 juli
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Aymon, de Heer van
Dendermonde, leeft al jaren-
lang in ruzie met Karel De
Grote. Er komt pas verzoening
als Heer Aymon huwt met
Adelheid, een nicht van Karel
De Grote. Het echtpaar krijgt
vier zonen: Ritsaert,
Writsaert, Adelaert en
Reynout. Hun vader slaat hen
tot ridder en geeft hen elk
een paard. Reinout is evenwel
zo sterk dat hij zijn rijdier
met één vuistslag velt. Een
tweede paard wordt hem aan-
geboden, maar reeds bij de
eerste rit breekt hij het de
lenden. 
Omdat een ridder toch een
paard moet hebben, brengt
Heer Aymon zijn zoon naar
een burcht waarin het door
iedereen gevreesde Ros

Beiaard zit opgesloten.
Na een heroïsche kamp
slaagt Reinout erin het
dier aan zijn wil te onder-
werpen.

Tijdens een hoogoplopen-
de discussie aan het Hof
van Karel De Grote ont-
hoofdt Reinout met één
slag van zijn zwaard Karels
zoon Lodewijk. 

De Vier Heemskinderen, geze-
ten op Beiaard, slaan op de
vlucht. Vanuit hun sterke
burcht verdedigen de vier rid-
ders zich tegen de steeds
maar opnieuw aanvallende
legerbenden van Karel De
Grote. De vier broers zien
echter de ongelijke strijd in
en Beiaard brengt hen terug
naar het ouderlijk verblijf in
Dendermonde. 
Ze treffen er hun rouwende
moeder aan. Heer Aymon is
namelijk in de handen van
Karel De Grote gevallen. Karel
wil enkel vrede sluiten als het

duivelse Ros Beiaard aan hem
wordt uitgeleverd. Reinout
weigert op dit voorstel in te
gaan. Uiteindelijk zwicht hij
onder de smeekbede van zijn
moeder.

Het Ros wordt naar de rivier
de Schelde gebracht, krijgt
een aantal zware molenstenen
rond de nek en wordt in het
water gestort. Het Ros ver-
brijzelt tot tweemaal toe de
stenen en zwemt hinnikend
naar de oever waar Reinout
staat. Het tragische schouw-
spel wordt deze te machtig en
hij wendt zich af. Het Ros
Beiaard dat voor een derde
keer boven water komt, denkt
dat zijn meester niet meer
van hem wil weten en ver-
drinkt.

Maar het Belgische
Dendermonde, de Ros
Beiaardstad, heeft ervoor
gezorgd dat het wonderbaar-
lijke paard herrees, met
kracht en luister, om voortaan
onsterfelijk te worden. 
Om de tien jaar wordt daar
de Ommegang gehouden, een
processie waarin het Ros de
Vier Heemskinderen weer
draagt...

D e   l e g e n d e   v a n   h e t
R o s   B e i a a r d
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MMiijjnn  ppaaaarrdd  kkrruuiisstt  zziijjnn  aacchhtteerrbbeenneenn  bbiijj  hheett  sspprriinnggeenn......

Als je paard zijn achterbenen boven de sprong kruist, geeft dit
aan dat je paard extreem voorzichtig is. Het is dus niet nodig je paard
dit af te leren.
Het zou kunnen dat het wat zenuwachtig is en daardoor verkrampt, je
paard springt met te weinig zelfvertrouwen. Je kan het paard helpen
vertrouwen te winnen door te springen over lage hindernissen. Je
paard gaat merken dat dit zonder probleem gaat en zal hierdoor
groeien in zelfvertrouwen en minder krampachtig gaan springen.
Is jouw paard nu voorzichtig of vindt hij het juist allemaal nog wat veel
van het goede? Een paard dat gespannen is zal zijn benen kruisen en
onvoldoende ruggebruik hebben. Hij zal ook graag de sprong zo vlug
mogelijk achter de rug hebben en deze dan ook gehaast nemen.
Als je van dit alles niks merkt en je paard neemt een hindernis met
gekruiste achterbenen zonder enig probleem, dan is er niks aan de
hand.
Uit het boek: Springen met gevoel (zie boekentips)

HHooee  llaanngg  ssllaaaapptt  eeeenn  ppaaaarrdd??

Eigenlijk slaapt een mens een groot deel van zijn leven. Bijna
een derde van ons leven brengen we slapend door. Dat is gemiddeld
25 jaar slapen in een heel mensen leven! Maar hoe lang slaapt een
paard nou?

Paarden slapen minder dan drie uur per dag! Dat is iets meer dan een
derde slaap van wat wij als mens nodig hebben.

Een paard in zijn orginele omgeving was een geliefde prooi voor veel
roofdieren. Het instinctief vluchtgedrag en de ogenschijnlijk overdreven
oplettendheid van een paard is hier nog steeds een gevolg van.

Nu begrijp je waarschijnlijk ook wel dat een slapend paard een veel
makkelijker prooi is voor een roofdier. Daarom paste het paard zich
aan en ging in plaats van aan een stuk door slapen telkens lange rust-
pauzes houden zonder echt te slapen.

Een paard dat liggend slaapt, verbruikt meer energie dan een paard
dat staande slaapt. Dit komt door de druk van het zware lichaam op
de grond waardoor het paard meer moeite moet doen om te ademen
en er meer energie nodig is voor een normale bloedsomloop. Daarom
ook dat een paard het liefst staande slaapt.

De drie uur slaap van een paard wordt verdeeld over de hele dag, in
korte stukjes van telkens ongeveer 3 minuten.

Bron: www.paardentips.com

G o h ,   d a t   w i s t   i k   n i e t !



kerkant gebeuren zodat het
zwaard niet in de weg zat.

Paarden in de ridder-
tijd moesten een

zware last dragen. De rid-
der met pak en zadel samen
woog  wel zo'n 190 kilo!

In de middeleeuwen
moest in Duitsland

ooit een paard voor de
rechter komen. 
Hij werd beschuldigd van
ontvoering. Een man had
het paard namelijk gebruikt
om een vrouw te ontvoeren.
Volgens de rechter had het
paard geholpen door de
vrouw te dragen. 

Het grootste hoefij-
zer ooit woog 4,1 kg

en had een doorsnede van
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Rakker en Chico vinden elkaar best aardig!

Een paardenoog is
bijna twee keer zo

groot als het oog van een
mens. Het paardenoog is
een van de grootste ogen
van het hele dierenrijk.
Zelfs de ogen van de walvis
en de olifant zijn kleiner.

Het links opstijgen
stamt uit de ridder-

tijd. Ridders hadden name-
lijk zwaarden hangen aan de
linkerkant zodat ze die met
hun rechterhand makkelijk
konden pakken. Opstijgen
moest dus wel aan de lin-

O o k  l e u k  o m  t e  w e t e n . . .

38,2 cm. (een gemiddeld
hoefijzer is 16 cm in door-
snede en weegt 800 gram.)
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W o o r d z o e k e r

R a a d s e l s

Op de weg naar
Henegouwen,
Kwam ik een man tegen
met zeven vrouwen.
Elke vrouw die droeg een
zak, in elke zak daar zat
een kat, en elke kat had
zeven jongen.
Jongen, katten, zakken,
vrouwen,

Hoevelen gingen nu naar
Henegouwen?

Joshua Garnaal zat veer-
tig jaar op zee en in die
tijd was hij vele malen
rond de wereld gegaan.
Toch bracht hij elke
nacht in bed op het vaste
land door. Hoe was dit
mogelijk?

Wij hebben allebei enkele
schapen. Als jij mij een
schaap geeft, heb ik twee
keer zo veel als jij. Als ik
jou een schaap geef, heb-
ben we allebei hetzelfde
aantal. Hoeveel schapen
hebben wij ieder?

R a a d s e l s
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het witte paard en kijkt zijn
bougie na, en jawel hoor,
inderdaad een vette bougie.
Hij herstelt dit en rijdt ver-
der.
Verbaasd als hij is, gaat hij
naar de boer en vertelt hem
het hele verhaal. 
“Oh”, zegt de boer, “dan heb
je geluk dat het zwarte paard
zich er niet mee bemoeid
heeft, die heeft alleen maar
verstand van auto's.”

"Ik ben mijn paard kwijt."
"Oh help! Ga je een adverten-
tie in de krant zetten?"
"Doe niet zo dom. Mijn paard
kan toch niet lezen!"

Een man gaat met de trein.
Even later gaat er een paard
tegenover hem zitten. De man
staart het dier aan, en het
paard zegt opeens: "Heb ik
wat van je aan?" "Nee", zegt
de man, "maar ik heb nog nooit
een paard in de trein zien zit-
ten." Waarop het paard ant-
woordt: "Dat zul je ook nooit
meer zien, want morgen is m'n
brommer weer gemaakt."

Een man rijdt met zijn brom-
mer langs een weiland met een
zwart en een wit paard. Plots
begint de brommer te stotte-
ren en slaat af. “Een vette
bougie”, zegt het witte paard.
De man kijkt verbaasd naar

P a a r d e n   m o p p e n

oplossingen: 1 (ikzelf)
Hij voer steeds rond Antarctica, dicht bij de kust, en ging iedere nacht de haven binnen
Jij hebt 5 schapen en ik heb er 7.
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